“Soms krijg ik 5 kwetsende berichten op één uur”

De kinderen merken er niks van... Eénmaal heeft hij mij wel geduwd en dat had Remy wel
gezien. Maar dat was maar éénmalig. Meestal sms’t David erg lelijke dingen naar mij.
Shokkerende dingen... Hij vindt mij dan lelijk, lomp of vet, verschrompeld als een ‘oud wijf’.
Soms krijg ik er zo wel 5 op een uur. Die berichten kwetsen vaak zo erg dat ik even moet
apart gaan zitten in mijn slaapkamer. Ik durf hem er niet over aan te spreken omdat ik schrik
heb dat hij dan effectief iets gaat doen. Als hij thuis is, gaat het meestal wel goed’



