
	“Ik	ben	zonder	eten	naar	boven	gestuurd	tot	's	anderendaags.”	
	
Ik	doe	altijd	mijn	best	maar	het	is	nooit	goed	genoeg.	Als	ik	op	de	muziekschool	een	slechte	
toets	maak,	durf	ik	haast	niet	naar	huis.	Papa	wordt	dan	woedend	en	scheldt	me	uit.	Hij	zegt	
voortdurend	dat	ik	lui	ben	en	mijn	talenten	niet	gebruik.	Gisteren	kwam	ik	met	een	zes	voor	
wiskunde	naar	huis.	Hij	 gooide	mijn	pennenzak	naar	mijn	hoofd.	 Ik	heb	hem	nog	nooit	 zo	
boos	gezien.	Ik	ben	zonder	eten	naar	boven	gestuurd	tot	's	anderendaags.																								
	
	


