
	“Als	tiener	verkrachtte	vader	mij	verschillende	keren	per	week.”	
	
Eerst	was	ik	blij	met	de	aandacht	van	mijn	vader.	Je	denkt	dat	hij	van	je	houdt.	Pas	veel	later,	
als	je	vriendinnen	vertellen	over	hun	eerste	liefje,	begin	je	te	begrijpen	dat	je	niet	tongzoent	
met	je	vader.	Als	je	dan	duidelijk	maakt	dat	je	bepaalde	handelingen	niet	leuk	vindt,	komt	er	
steeds	meer	 geweld	en	dreiging	aan	 te	pas.	Als	 tiener	 verkrachtte	 vader	mij	 verschillende	
keren	per	week.	Op	school	wisten	de	 leerkrachten	niet	hoe	ze	mij	moesten	aanpakken.	Bij	
het	minste	werd	ik	agressief,	zowel	tegen	jongens	als	meisjes	en	ook	tegen	de	leerkrachten.	
Ik	ging	naar	school	om	mijn	zorgen	te	vergeten.	Ik	durfde	niets	zeggen.	Vader	was	een	sluwe	
vos,	een	man	met	twee	gezichten.	Zelfs	mijn	moeder	wist	van	niets.	 Jaren	heeft	vader	mij	
bedreigd.	Als	ik	wat	zou	vertellen	zou	hij	mijn	moeder	en	mij	iets	'aandoen'.	
	
	
	


