
	
“Als	papa	dit	zou	weten”	

	
	
Het	 begon	 allemaal	met	 een	 videootje,	 gisteravond.	 Tim	werd	 al	 een	 beetje	 zenuwachtig	
toen	z'n	moeder	uit	de	videotheek	kwam.	'Alleen	met	mama	film	kijken',	dacht	Tim,	'als	dat	
maar	goed	gaat.'	De	film	begon	en	Tims	moeder	zette	nootjes	op	tafel.	Ze	was	heel	vrolijk	en	
lag	bijna	onder	de	tafel	van	het	lachen.	Tim	werd	nerveus.	'Zo	leuk	is	die	film	toch	ook	niet?	
Ik	wou	dat	papa	thuiskwam',	dacht	hij.	
Halverwege	 de	 film	werd	 zijn	moeder	 heel	 stil	 en	 toen	 ineens	 kreeg	 ze	 het	 weer	 .	 .	 .	 Ze	
sleurde	Tim	van	de	bank	en	sloeg	hem	bont	en	blauw.	Ze	riep	dat	Tim	egoïstisch	was	omdat	
hij	 de	 bak	met	 nootjes	 had	 leeggegeten.	 Ze	 sloeg	 zo	 hard,	 dat	 Tim	 steeds	 harder	 moest	
huilen.	Hij	rukte	zich	uiteindelijk	los	en	rende	naar	zijn	kamer.	
	
Tim	kon	die	nacht	nauwelijks	slapen	van	de	pijn.	Hij	hoorde	zijn	vader	nog	thuiskomen.	'Als	
papa	dit	zou	weten',	dacht	Tim.	'Maar	mama	doet	dit	alleen	als	papa	niet	thuis	is.'	
Het	 is	 zaterdagochtend	 Tim	wordt	wakker.	 Hij	 probeert	 zich	 uit	 te	 rekken,	maar	 zijn	 hele	
lichaam	doet	pijn	van	gisteravond.	Tim	hoort	de	buitendeur.	Zijn	ouders	gaan	naar	de	stad,	
dat	doen	ze	wel	vaker	op	zaterdag.	Tim	strompelt	uit	bed.	'Gelukkig	hoef	ik	niet	naar	school	
vandaag',	denkt	hij.	'Maandag	zullen	die	blauwe	plekken	wel	weg	zijn.	Waarom	doet	mama	
dit	toch?	Doe	ik	iets	verkeerd	ofzo?'	
																								
	
	


